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Zang: Welmoed Hofstra 

 

 

Orgelspel 

Moment van Stilte 

Bemoediging: 

V: Bij U, Heer, zoek ik mijn toevlucht 

A: WEES MIJ EEN STERKE BURCHT, WAAR IK 

VEILIG KAN TOEVEN 

De kaarsen worden aangestoken 



Samenzang: L 463, 1 t/m 4 

Psalmengebed: Psalm 24 (in een bewerking van G. 

Swüste): 

 

Van de Levende is de aarde met alles erop en 

eraan, de wereld en haar bewoners. 

Eigenhandig grondveste Hij haar op de zeeën, liet 

haar landen op de stromen. 

Wie mag bestijgen de berg van de Levende? Wie 

mag staan op zijn heilige plaats? 

Die met schone handen, met het hart op de goede 

plek, die niet leeft bij de waan van de dag, niet een 

valse eed aflegt.  

Zegen ontvangt hij van de Levende, recht van de 

God van zijn bevrijding. 

 

Poorten, kom op, recht overeind, deuren van 

eeuwen, laat de Koning in volle glorie komen! 

Wie is dat, de Koning in volle glorie?  

De Levende, sterk en heldhaftig.  

De Levende, de God van de machten, Hij is de 

Koning in volle glorie 

 

Zang door Welmoed Hofstra: Peace is flowing 

 

Schriftlezing: Johannes 1, 19 t/m 28 

 

Dit is het getuigenis van Johannes. De Joden 

hadden vanuit Jeruzalem priesters en Levieten 

naar hem toegestuurd om hem te vragen: ‘Wie bent 

u?’ Hij gaf zonder aarzelen antwoord en verklaarde: 

‘Ik ben niet de messias.’ Toen vroegen ze hem: ‘Wie 



dan? Bent u Elia?’ Hij zei: ‘Die ben ik ook niet.’ 

‘Bent u de profeet?’ ‘Nee,’ antwoorde hij. 

‘Maar wie bent u dan?’, vroegen ze hem. ‘Wij 

moeten antwoord kunnen geven aan degenen die 

ons gestuurd hebben – wie zegt u zelf dat u bent?’ 

 

Hij zei: ‘Ik ben de stem die roept in de woestijn: 

Maak recht de weg van de Heer, zoals de profeet 

Jesaja gezegd heeft.’ De afgevaardigden die uit de 

kring van de farizeeën kwamen, vroegen verder: 

‘Waarom doopt u dan, als u niet de messias bent, 

en ook niet Elia of de profeet?’  

‘Ik doop met water, antwoorde Johannes, ‘maar in 

uw midden is iemand die u niet kent. Hij die na mij 

komt – ik ben niet eens waard om de riemen van 

zijn sandalen los te maken’. 

Dit gebeurde in Betanië, aan de overkant van de 

Jordaan, waar Johannes doopte. 

 

Moment van stilte en inkeer 

Samenzang: L 741, 1+2 

 

Gedicht: In deze nachten van advent (A.F. Troost) 

 

In deze nachten van advent verwachten wij uw 

komst met vreugde. 

Donker de hemel, kaal de buigende bomen,  

kort zijn de dagen en lang de lege, stille nacht,  

kil de gedachten, harder de harten, zwart als een 

akker – woorden koud en kortaf. 

 



In deze nachten van advent liggen wij wakker, zitten 

wij rechtovereind, wakend, luisterend, fluisterend in 

het duister, roepend om ruimte, schreeuwend in 

nood, bang voor de dood. 

 

In deze nachten van advent dromen wij, 

dromen wij duizend dromen –  

wanneer zal komen de lieve lente die warmte kent?  

 

In deze nachten van advent verwachten wij  

uw zon, uw Zoon – uw zinderende zomer. 

 

 

Zang door Welmoed Hofstra: Lied van het licht 

 

Avondgebed ; stilte ; Onze Vader 

 

Avondlied: L 257  

 

 

 

Zegenbede: 

 

V: Behoed en bewaar jij ons, lieve God,  

    Wees met ons in al het lijden. 

 

A: Wees warmte en licht, een menselijk gezicht, 

    Nabij ons in donker tijden. Amen 

 

Zang door Welmoed Hofstra: Ontvang de zegen 


